
Schrijf het cijfer van de smiley op de stippellijntjes 
achter de tekst; kijk naar het voorbeeld. 
 

 

 

 
18 Tijdens het eten zei Jezus: ‘Luister goed naar 
Mijn woorden: Eén van jullie zal Mij uitleveren. 
Iemand die nu met Mij eet.’ 
19 Daar werden de leerlingen verdrietig van. Eén 
voor één vroegen ze aan Jezus: ‘Dat ben ik toch 
niet? 
20 Jezus antwoordde: ‘Het is één van jullie twaalf, 
iemand die uit dezelfde schaal eet als Ik.  
21 De Mensenzoon zal sterven, dat staat in de 
heilige boeken. Maar wat een ramp voor de man 
die Mij uitlevert! Die man had beter niet geboren 
kunnen worden. 
 
22 Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij 
dankte God. Hij brak het brood in stukken en 
deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn Lichaam.’ 
23 Daarna nam Hij een beker wijn. Hij dankte God 
en liet de beker rondgaan. Iedereen dronk eruit. En 
24 Jezus zei: ‘Dit is Mijn bloed. Als ik gedood word, 
zal Mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel 
mensen gered worden. Dan heeft God beloofd. 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

 

 

 

 

 
Naam: ……………………………………….. 

 

Verraad van binnenuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judas verraad Jezus.  
Judas hoort niet meer bij de ‘vrienden’ van Jezus. Welk 
plaatje hoort ook niet in de rij? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wordt ‘vriend’ genoemd? 
Jezus wordt verraden door een ‘vriend’, een van Zijn 
discipelen. 
Je ziet steeds vier woorden op een rij. Drie woorden 
hebben met elkaar te maken, één woord hoort er niet 
bij. Zet een cirkel om de letter achter het woord dat er 
niet bij hoort. De omcirkelde letters vormen de naam 
van iemand in de Bijbel die vriend genoemd wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing: 
……………………………………………………………………………………… 


